
Aan Stichting Leven met de Aarde

Voor goede doelen zijn min of meer Bekende Nederlanders 
altijd te porren maar voor goede initiatieven ook. Een initiatief 
om als gemeenschap een stuk grond te gebruiken voor 

 een bostuin die honderden jaren oud kan worden en 
weinig onderhoud vereist

 biologisch voedsel levert en eco bouwmaterialen
 die kan dienen voor meer liefde en respect voor Moeder 

Natuur (denk aan schooltuintjes, wilde flora en fauna)
 kan dienen als gastvrije open expositieruimte voor kunst 

en spel

ja, voor zo’n initiatief is iedereen toch te porren?

Voor de financiering zou ook een gemeenschappelijk initiatief 
van de grond kunnen komen: 
* Deze zitbank wordt u aangeboden door Meubelfabriek X
* Dit vergezicht wordt u aangeboden door Brillenzaak Y
* Deze boom wordt aangeboden door Meneer Z, Doodweg drie 
hoog achter
enz. enz. enz.

Waar een wil is, kan een weg komen maar ook een bos.

met vriendelijke groet, 
Hans Böhm (logisch denker  en ex-schooltuintje bewerker). 


