
Den Haag: 1 november 2011
Tussen Guus en Mauro

Tien november 2011 mooie tijd

Ook dat nog… 



Cordaid in de zon

mijn schaduw verraadt mij



Kleurrijk

De NOS arriveert, onder oog en parel



Wij zijn er al



Journalist Marc interviewt

Welke kinderrechten?



Welke groene energie levert Cordaid?

Waar komen Loesjes Rozen vandaan?



Er komen steeds meer mensen praten

Jonge dames met veel interesse



We gaan 

We komen



Dienaar van de kroon, niet van het volk

Watermacht



Hugo en Guus

NOS tussen Guus en Mauro



Bijna alles is klaar

Mauro vertelt



Het kan bijna beginnen

Goedlachs met de zon



Bezorgd om de afloop

Komt het over…?



Ja

Goede foto’s



Doe effe sociaal

Margriet Eshuis is er ook



Eenzame Witte

Klaar om te gaan



Voor Mauro had men meer mensen verwacht

Niet gevlucht



Guus Geurts spreekt

Semuel Sahureka spreekt



Hugo Beunder spreekt

Luisterende Kamerleden commissie EL en I
(Economie, Landbouw en Innovatie)



Riky spreekt

Iedereen krijgt de petitie



We zullen dit meenemen en er ons voordeel mee doen

Napraten met Marieke van der Werf (CDA)



In gesprek met journalist van Agrarisch Dagblad

Hugo wijst op de gevolgen van zeespiegelstijging
Door klimaatverandering



Ken je deze grafiek? Het beleid heeft gefaald



 

Ook groen links is aanwezig

Napraten in de koffieruimte



Haagse draaideur naar de schijnvrijheid



Tussen hoop en verzet
Kamer en toernooiveld

Wie peilt de werkelijkheid?



Cordaid voor vertrek

Guus gaat door met de actie



Allen aandachtig

Een gloedvol betoog van SP



Wij stoppen steenkool

En ook de “vrije” wereldhandel,
De subsidies….



Veel zijn geroepen

Wij onderzoeken wie aan het demonstreren is en waarvoor
(schoolopdracht)



Door de zeespiegelstijging zullen de Molukken onderlopen

De medewerkster van de SP wil meer weten



We gaan



Een Freelance journaliste noteert essenties

Den Haag zit er tussen



 

Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze 
uitgekapt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, haar 

tafel gedekt, haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd. 
Zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: “onnozele mensen, kom 

toch deze kant op”.  Wie geen verstand heeft roept ze toe: 
“kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb 
gemengd. Wees niet langer zo onnozel, leef, en betreed de 

weg van het inzicht”. Spreuken 9 vers 1t/m6

Zoek de parel
(foto’s en tekst Lies Visscher-Endeveld)


