
Leven met de Aarde 

Leven met de Aarde doen we al de hele mensheid lang. We doen het zo goed en kwaad als het gaat, met vallen 
en opstaan. Wij, mensen, hebben ons gedurende eeuwen verder ontwikkeld en vermenigvuldigd; dat is 
evident. We hebben aan de ene kant strijd gevoerd en zijn destructief geweest, maar aan de andere kant 
hebben we elkaar geholpen in liefde en geloof. We hebben handel gedreven, technologische vooruitgang 
geboekt met het bouwen van gebouwen, schepen, auto’s, vliegtuigen en computersystemen, om maar wat te 
noemen.  Ook ziekenhuizen en onderwijsinstellingen zijn er ontstaan. We hebben in algemene zin een 
economisch systeem ontwikkeld en hebben diverse bestuurssystemen laten ontstaan: dictatoriaal van opzet of 
democratisch of zogenaamd sociaal-communistisch. 
Echter … rechtvaardig was het lang niet allemaal. Het verschil tussen rijk en arm is onwerkelijk groot geworden. 
Een beperkte groep is superrijk, een veel grotere groep is gewoon rijk en de meesten van de 7 miljard 
aardbewoners zijn niet in slechte doen, maar zeker niet rijk. Velen kun je daarbij zelfs zo arm noemen, dat ze 
honger lijden. Je kunt zeggen dat die straatarm zijn. En op wereldschaal nemen de verschillen toe!! Einde aan 
Armoede (1) en Honger (2) is een droom voor de meerderheid van alle mensen op aarde!  
Waarom lukt dat niet? Er is toch in feite genoeg voor iedereen? En als we er bij stilstaan weten we ook dat 
rijkdom lang niet alles zegt. We zijn het gauw eens: Gezondheid en Welzijn (3) is de droom, die wij met zijn 
allen, nastreven.  
En hoe bereiken we dat dan? Het individuele menselijke vermogen is zo heel erg beperkt. Goed Onderwijs (4) 
zou hierbij in elk geval heel veel helpen, kennis, inzicht en samenwerkingsvaardigheden worden daar geleerd 
als het goed is. En ook: Gelijke Rechten voor iedereen en in het bijzonder voor Vrouwen en Mannen (5), want 
we zien wereldwijd dat het meestal de vrouwen zijn die er bekaaid vanaf komen, terwijl zij evenveel en in 
bepaalde opzichten meer talenten hebben dan mannen. Onze eerste levensbehoefte, gezondheid, bereiken we 
alleen met Schoon Drinkwater en Goede Sanitaire Voorzieningen (6). Waarom lukt dit maar gedeeltelijk en dus 
lang niet overal? We dromen ook hier dus van de situatie dat dit overal is. Het algemene antwoord dat het niet 
lukt is te vinden in de beperkte systemen die wij ontwikkeld hebben. Ondanks de mooie technische systemen 
die er gekomen zijn, zijn die maar beperkt toegankelijk voor veel mensen. We willen er als individu graag 
gebruik van maken en gunnen het anderen, maar stellen het voor onszelf doorgaans voorop. Het liefst zijn we 
gemiddeld genomen alsmaar rijker en hebben we meer dan onze naasten. Eenvoudiger leven voor de mensen 
aan de rijke kant zou al veel narigheden kunnen voorkomen. 
En dan komt ook de eerlijke verdeling van de energie die we nodig hebben en de noodzaak om rekening te 
houden met een gezond klimaat. Dit schuiven we veel te ver naar achteren. Het leidt tot de hartekreet: laten 
we nu met zijn allen streven naar Duurzame en Betaalbare Energie (7)! Teveel en te lang hebben we onze 
vooruitgang en onze economie gebaseerd op dure en vervuilende grondstoffen. Kolen, olie en gas, maar ook 
bruikbare elementen als zilver, goud en lithium zijn zo duur dat terugwinning uit afgedankte producten, dus 
circulair bezig zijn, samen met energie uit zon, wind, getijden en stuwdammen mooie perspectieven hebben. 

Laten we toch vooral eerlijk verdelen en een economie nastreven die duurzaamheid en rechtvaardigheid 
voorop stelt. Een economie die Fatsoenlijke Banen omvat en alleen Duurzame Economisch Groei (8) ontwikkelt. 
Groei op zichzelf is niet vanzelfsprekend. Het is zelfs helemaal verkeerd om economische wetten te hanteren 
die gebaseerd zijn op groei en winst maken. Productie van giftige stoffen als bijverschijnsel, beperking aan 
systemen die zo hoog mogelijk rendement willen halen uit landbouw en veeteelt, terugdringen van 
worldovershootday zijn de uitdagingen waaraan we moeten werken. Gezien de technische uitdagingen die 
duurzaamheid en beperken van de klimaatverandering op dit moment vereisen zijn Innovatie en Duurzame 
Infrastructuur (9), doelen waar wij niet omheen kunnen. Beperking van de uitstoot van broeikasgassen als CO2, 
slimme en handige besparingstechnieken en de combinatie met het juiste spaarzame gedrag zijn daarbij de 
elementaire onderdelen. 
Verder kunnen we stellen dat, naast de verschillen tussen rijk en arm, gekoppeld aan de honger van een deel 
van de wereldbevolking, met ook de in veel situaties ongelijke positie tussen mannen en vrouwen in het 
algemeen, Minder Ongelijkheid (10) tussen groeperingen een belangrijk doel is om na te streven. 
Bevolkingsgroepen tussen en binnen verschillende landen, culturele verschillen, verschillen in geaardheid en 
verschillen in beroepsgroepen zijn  daarbij enkele van de belangrijkste.  



Veel van de misstanden en verspilling in deze wereld treden op in de stedelijke omgeving. Misdaad en 
eenzaamheid treden er schrikbarend veel meer op dan elders. Veilige en Duurzame Steden (11) zijn daarom 
van het grootste belang. Het grote aantal mensen die er in steden leven hebben natuurlijk op een relatief zeer 
klein oppervlak uiterst veel eten, drinken en andere goederen nodig, maar die moeten elders geproduceerd 
worden. Veel dus op het platteland en veel in industriële gebieden.  
Duurzame Consumptie en Productie (12) overal op deze wereld kan daarom als thema niet ontbreken in dit 
overzicht van onze belangrijkste doelen. Nee dan moeten we daar ook nog enkele aan toevoegen. We hebben 
het voortdurend over milieu en leefomgeving. Nou dan moeten we met nog meer inzet en maatregelen dan 
nu, die verstorende milieufactoren als de uitstoot van CO2 of andere verontreinigende uitstoot,  bestrijden 
teneinde de Klimaatverandering (13) tegen te gaan. 
We komen daarbij in het verlengde onvermijdelijk uit op Bescherming van Zeeën en Oceanen (14) en Herstel 
van Ecosystemen en Biodiversiteit (15).  
Voor wie er echt vanuit de eigen ziel mee bezig is zal duidelijk zijn, dat de doelen waar het hier om gaat, nooit 
bereikt kunnen worden zonder Vrede, Veiligheid en Rechtvaardigheid (16) in het algemeen en Partnerschappen 
voor de Doelen (17) in het bijzonder. 

Sustainable Development Goals; het zijn er 17 . In de Verenigde Naties aanvaard als de belangrijkste doelen 
voor een mooiere wereld op weg van 2015 naar 2030. Daar dromen we over. 
Maar we horen er veel te weinig over. Ze worden veel te weinig naar voren gebracht in onze samenleving. 
Onze stichting, Leven met de Aarde, omarmt ze en wil ze graag op allerlei manieren uitdragen.


