
De groene kerk in praktijk. 

Het is nieuws is er vol van:  

Greenpeace wint zaak tegen Staat, rechter dwingt kabinet meer haast te maken 
met stikstofaanpak 

Stikstofprobleem vooral aanpakken met miljarden voor innovatie 

Stikstofdoelen onhaalbaar? Hoogleraar ziet mogelijkheden, 'maar omschakeling in 
landbouw is hard nodig' 

Wat is dan het standpunt van onze groene kerk ?  

Partijen graven zich in en strijden voor hun gelijk. De één gaat met tractoren de snelweg 
op de ander blokkeert de snelweg en plakt zich vast . Iedereen stapt naar de rechter om 
zijn gelijk te halen. Ze wijzen naar de overheid, de provincie , de gemeente en bedrijven. 
Er moet NU iets gebeuren anders .............. 

Het doel van Groene Kerken is om geloofsgemeenschappen, vanuit hun identiteit te 
helpen een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke 
transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. 

Als geloofsgemeenschap in een groene kerk wil je leven in balans met de schepping. 

Uitputting van natuur en biodiversiteit zullen we aan moeten werken om weer in balans 
te komen met de schepping.  De groene kerk zal zich daarvoor inzetten.  

Het zou mooi zijn dat we samen tot een oplossing zouden kunnen komen i.p.v. ingraven 
in ons eigen gelijk, de dialoog op te zoeken en samen naar de beste oplossing te zoeken. 
Op dit moment groeien de tegenstellingen in de wereld een duurzame en rechtvaardige 
samenleving in vrede is verder weg dan jaren geleden.  

 

 

 



 

Wat doet uw Groene kerk ?  

Binnen onze kerkelijke gemeente en gebouwen kijken naar : 

 Mileu vriendelijk tuinonderhoud. 
 Aanleggen van bloemperken voor insecten. 
 Insectenhotel plaatsen. 
 Fair trade koffie /thee. 
 Afvalscheiden en afval verminderen.  
 Hoe kunnen we energie besparen. 
 Kunnen we groene energie opwekken, welke mogelijkheden zijn er. 
 Etc. 

Heeft u een goed idee of initiatief laat het ons weten.  

 

Een slogan van jaren geleden was: een betere wereld begint bij jezelf .  

Zo kan iedereen zelf bijdragen tot een betere en groenere wereld. Wees een voorbeeld 
dan zullen anderen u volgen.  

Het is als een zaadje dat gepland moet worden en als we het aandacht geven zal het 
uitgroeien tot iets moois.  Er is een gezegde : “Degene die bomen plant, wetende dat hij 
of zij nooit in de schaduw ervan zal zitten, is in ieder geval begonnen de zin van het leven 
te begrijpen” . 

 Iedereen kan bijdragen in zijn eigen vermogen en mogelijkheden. 

 

Probeer eens een week/dag lokaal voedsel te kopen  ( hebben we echt bijv. 
sperciebonen en advocados nodig van de andere kant van de wereld) . Ik kan mij 
herinneren dat we 40 jaar geleden geen verse groenten kochten buiten het seizoen maar 
de groenten aten die ingeweckt waren . Diepvries/ groente in potten is vaak ook nog 
goedkoper en net zo gezond.  

Probeer eens een week/dag biologisch of zonder vlees te eten. Of zou u het interessant 
vinden om samen met anderen eens biologisch of vegetarisch te koken ? 

Overdenk eens of we elk jaar of meerdere keren per jaar met het vliegtuig op vakantie 
moeten. Of misschien helemaal niet meer met het vliegtuig en pakken we de trein.  

Bespaar energie , Kan de verwarming wat lager als we een trui of vest aandoen ? 
Hebben we al eens gekeken naar radiatorfolie, led lampen en verdere energie 
besparende mogelijkheden. Of zoekt u hulp om dit samen met u te doen.  



Hebben we al die goedkope spullen van de andere kant van de wereld nodig ? Koop 
duurzame apparaten en kleding. Probeer te consuminderen. Laat uw spullen repareren 
( Repair cafe Silvolde) , of koop spullen tweede hands of maak een ander blij met uw 
overbodige artikelen. 

Als we een tuin hebben is er mogelijkheid om minder tegels te hebben en meer groen ? 
Hebben we groen staan dat zoveel mogelijk inheems is en daarmee de biodiversiteit 
kunnen helpen. Of zoekt u daarbij hulp ? 

Probeer zo mogelijk voedsel weg te gooien . Bewaar uw restjes, en warm deze op al seen 
u keer minder tijd heeft om te koken . Zoals ik het noem onze tapas dag.  

Zou u behoefte hebben aan een  een gesprek over stikstof problematiek tijdens een 
gemeenteavond? Laat het ons weten! Wij horen graag uw mening . 

Neem contact op met ons als u hulp zoekt, misschien kunnen samen met u iets doen. 
Mail of bel naar : Liesvisscher2022@outlook.com  0653464642 

Arnold Wisselink 

Kerngroep groene kerk Etten Terborg Ulft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


